80 Hector Temmerman

Generatie 1 (proband)

1 Hector Temmermangeboren op 2381-1924 inBoom . Hector is overleden op 2B0-1985 in
Edegem , 60 jaar oud. Hij is begravenBoom ( Erepark) .
Notitie bij Hector:  Aangehouden op 27 oktober 1941
Bevrijd te Brandenburg op 27 april 1945

Gerepatrieerd 4 juni 1945.

Notitie bij publiceren van Hector: Brandenburg / Havel N282/45

W.B.

Eigen naoorlogse verklaring n°1353/4/44
KrantenaTwe&evribenden zijn heengeg
Interview Hector Temmerman.

Adres:

Brandstraat 69 / Fr. De Schutterlaan 9/3, B«

Beroep:

Leerling / Gemeentebediende / Boomse Metaalwerker Gieterijarb
/ Brandweer.

Onbekend:

M6-P3M5-REM5-R5F:

Hector trouwde meHerremans Alida

Generatie 2 (ouders)

2 Victoor Jozef Temmermameboren imalst . Victoor is overleden.
Hij trouwde met

3 Maria Antonette Vinckxgeboren irBoom . Maria is overleden.
Kind uit dit huwelijk:

|. HectorTemmerman geboren op 231-1924 inBoom (zie 1).
Gegenereerd met Aldfaer versie 4.2 op@82015 17:57
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Dankbaar gedenken wij
de Heer .

Hecter TEMMERMAN

Ere-kapitein kommandant van de
gemeentelijke brandweer Boom
Qud-provinciaal inspectaur drandweerdiensien
Lid van de Hoge Commiissie
van de Gewapende Weerstand
Ridder in de Orde van Leopold Il met palm
Vereerd met het Kruis van Politiexk Gevangene
1840-1845 met 3 sterren
Corlogskruis 1340-1945 met palm
Medaille van de Weerstand
Herinneringsmedaille 1940-1945 me: sacels
Verscheidene burgerlijke eretekens

echtgenoct van Mevrouw
Alida HERREMANS

geboren te Boom
op 23 november 1924
en overleden te Edegem
op 25 oktober 1985.

Firma De Cock, Begr. Slauwsiraat 59, Bcom
Tel. 388 03 81

Je hebt in je leven, pa, alles meege-
maakt. Momenten van intens geluk als
van bittere ontbering.

Een zorgeloze jeugd bij je lieve ouders
en je goede vriencden, die je spoedig
moesten missen om de trouw aan je
idealen.

Na je moegetergde kampenjaren, waar
cde dood je dagelijks beloerde. hervond
je toch de levenskracht, die je omgeving
je gedurende de voigenae 40 jaar aileen
maar kon benijden.

Je werd een man van woord en daad, die
samen met de kameraden ons opnieuw
de vrijheid liet smaken.

Je streven naar-perfektie, je inzicht en
organisatietalent, dienstvaardigheid en
2nihousiasme, je genieten van een zon-
nestraal, de warmte van je zangstem,
niemand zal ze gauw vergeten.

Je had nog zoveel piannen, samen met
je echtgenote, voor kinderen en kleinkin-
deren, die je zo graag ncg zag

opgroeien...

Voor Uw blijken van deelneming
danken U van harte

de families TEMMERMAN,
HERREMANS en LINSKENS.




DE HEER
Hector TEMMERMAN

Ere-kapitein kommandant van de gemeentelijke brandweer Boom
Oud-provinciaal inspecteur brandweerdiensten
Lid van de Hoge Commissie van de Gewapende Weerstand
Ridder in de Kroonorde
Ridder in de Orde van Leopold Il met paim
Vereerd met het Kruis van Politiek Gevangene 1940-1945 met 8 sterren
Oorlogskruis 1840-1945 met paim
Medaille van de Weerstand
Herinneringsmedaille 1940-1945 met sabels
Verscheidene burgerlijke eretekens
echtgenoot van Mevrouw Alida HERREMANS
geboren te Boom op 23 november 1924 en overleden in
het Universitair Ziekenhuis te Edegem op 25 oktober 1985.

De plechtige rouwliturgie. waarop U vriendelijk wordt uitgenodigd, heeft pisats in de
parochiekerk O.L.Vrouw te Boom (Grote Markt). op woensdag 30 oktober 1985, om 10 uur.

Samenkomst in de kerk.
De teraardebestelling geschiedt op het Erepark van de begraafplaats te Boom.

2650 Boom, 25 oktober 1985.
B

Firma DE COCK — Begralenissen — Crematies —
Blauwstraal. 59- 2650 Boom - Tef 8880381 2273477

Mevrouw Hector TEMMERMAN, geboren Afida HERREMANS,
de Heer en Mevrouw Roy LINSKENS - TEMMERMAN,
- Lies en Cora,

de Heer en Mevrouw Frans VAN ROBBROECK - TEMMERMAN,
kinderen en kleinkinderen,

de Heer en Mevrouw Marcel TEMMERMAN - DE VRIES,
kinderen en kieinkinderen,

de Heer en Mevrouw Edward GIELIS - HERREMANS,
kinderen en kleinkinderen,
de Heer en Mevrouw August HERREMANS - DE NEUBOURG en dochter,
de Heer en Mevrouw Frangois CLEMENT - HERREMANS, )
kinderen en kieinkinderen,
de Heer en Mevrouw Norbert RUMBAUT - HERREMANS en kinderen,
2ijn broer, zuster, schoonbroers, schoonzusters, neven en nichten,

de neven en nichten, =

de families TEMMERMAN, HERREMANS, VINCK en CLEMENT.

zijn vrienden politieke gevangenen

melden U met diepe droefheid het overlijden van




De Kapitein-dienstchef,
de Of o

en
van de Geweslelijke Brandweer Boom
hebben de droeve plicht U het overlijden te melden van

DE HEER

Hector TEMMERMAN

Ere-Kapilel
P

van de

Provincie
echtgenoot van Mevrouw Alida HERREMANS

geboren te Boom op 23 november 1924 en overleden in
het Universitair Ziekenhuis te Edegem op 25 oktober 1985.

De waarop U wordt heef
t plaats in de
parochiekerk O.L.Vrouw te Boom (Grote Markt), op woensdag 30 oktober 1985, om 10 uur.

Samenkomst in de kerk.

De teraardebestelling geschiedl op hel Erepark van de begraafplaats te Boom.

Brandweer
Gasstraal 1, Boom.
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Twee vrienden zijn heengegaan

Maurice DUPONT uit Menen heeft ons ook verlaten. Hij was nog
geen 16 jaar toen de oorlog uilbrak. Zeer vroeg trad hij in de weersiand
tegen de bezetter als lid van het Geheim Leger en van de inlichtings-
diensten. Na zijn aanhouding kwam hij terecht als N.N.-gevangene o.a.
in Esterwegen, Buchenwald en Flossenburg. Na de oorlog heeft hij zich
zeer verdienstelijk gemaakt op provinciaal en gemeentelijk viak ten dienste
van zijn strijdmakkers. Zijn levenswerk werd het oprichten van het
Provinciaal MAUSOLEUM der Politicke Gevangenen te Menen. Jaarlifks
richtte hij azn het hoofd van een klein komiteit een Bedevaari in, naar
het MAUSOLEUM.

Op 9 juni 85 nog, had onder zijn leiding, ter gelegenheid van het
40e verjaardag van de bevrijding van de Concentratiekampen, de XXVile
Bedevaart plaats met de piechiige bijzetting van as uit het Concentratie-
kamp van Auschwiiz.

Deze voorbeeldige vaderlander werd op 29 okiober in aanwezigheid
van talrijke prominenien en vrienden len grave gedragen.

Wij vragen aan onze vrienden van Zuid-West-Viaanderen alles in het
werk te stellen om het k van Maurice DUPONT niet te laten
teloor gaan. Wij nemen deel in de smart van zijn weduwe, van zijn kinderen
en kleinkinderen. ;

De minzame Hecior TEMMERMAN uit Boom is niet meer. Hij was
nog geen 17 jaar toen hij als lid van de Zwarie Hand in okiober 41
werd aangehouden. Dan volgde hij samen met zijn strijdmakkers een
lange lijdensweg als N.N.-gevangene in gevangenissen, concentratiekam-
pen en tuchthuizen. In Esterwegen hielp hij Pater RASKIN, die later
werd onthoofd, als misdienaar. En in Esterwegen begon hij te zingen
en van toen af werd hij wegens de warmte van zijn zangstem de troebadoer
van Esterwegen.

Zeer talrijke vrienden van de Zwarte Hand, van de Confederatie verie-
genwoordigd door onder meer de algemene secretaris, TOTTE, CALLENS,
VERSTRAETE, van de vriendenkringen van Esierwegen en van Wolfen-

" biittel en verlegenwoordigers van de stad, want hij was Ere-Kapitein-
Kommandant van de stedelijke brandweer, hebben hem vergezeld naar
zijn laatste rustplaals bedoiven onder de bloemen. Zijn beste vriend
Rik De Bondi hield er een opmerkelijke en emotionele afscheidsrede.

Weze het een froost voor zijn weduwe, kinderen en ideinkinderen.
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82 Louis Uytfries
35 Jules De Wachter
80 Hector Temmerman sprekers 41efons DinantHuldiging




