
 

 

 

Atheneum Boom  SECTIELEIDER 

6 Camille Paul Bastaens 

Generatie 1 (proband) 

1 Camille Paul Bastaens, geboren op 02-05-1915 in Montpellier ( 22u Materniteit 

Montpellier °akte). Camille is overleden op 31-01-1945 in Sonnenburg, 29 jaar oud 

[bron: Louis Van Beneden - François De Pauw].  

Notitie bij overlijden van Camille: + eind 01/1945 KZ Sonnenburg - + Sonnenburg 

tussen nov 1944 en 1/6/1945 - + vermoedelijk vermoord in de nacht van 30/31 januari 

1945 door SS beulen, samen met 818 andere gevangenen in het tuchthuis Sonnenburg ( 

nekschot ) 

Notitie bij Camille: Aangehouden 27 oktober 1941 

Wuppertal 15/1/1943 ter dood veroordeeld, later omgezet in 12 jaar tuchthuis. 

Graf echtgenote Kerkhof Niel kerkhofstraat 13. 

Notitie bij publiceren van Camille: Sonnenburg Kampnr 930/43 Esterwegen nr 753/43 

Adres: 

  Schuttershofstraat 37/39, Niel   

Beroep: 

  Beroepsonderofficier ( 7° Linieregiment ) Dienst Bevoorrading , benoeming sergeant ( 

postuum ? )  

  

Onbekend: 
 

 M6-P3-M3   

Camille trouwde, 24 jaar oud, op 08-04-1940 in Niel met Victoire Amandine Julia 

Calluy, 18 jaar oud. Victoire is geboren op 23-12-1921 in Niel. Victoire is overleden op 

27-05-1947 in Niel, 25 jaar oud. 

Kind van Camille en Victoire: I. Benno Paul Jan ( Benny ) Bastaens, zoon van Victoire Calluy.  

Generatie 2 (ouders) 

2 Paul Bastaens. °1889 

Adressen: 

2 Rue Raoux 

Beroep: 

  Kapper   

Hij trouwde met    3 Francisca Josephine Vereycken. °1893 

Adressen: 

2 Rue Raoux 

Beroep: 

  Huisvrouw   

Graf echtgenote kerkhof Niel 

 

 

  

 

  Montpellier, Frankrijk   

  Niel, Belgie   

  Montpellier, Frankrijk   

  Niel, Belgie   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 AANTAL DAGEN OPSLUITING : Vermoedelijk 1193 dagen. 

Aanklacht Essen S 32 klS 1/44g  Eigen verklaring onder dwang / foltering. ( Vertaald uit Duits ) 
 

Bastaens Paul Camille, geb. te Montpellier (FR ) 2/5/1915 , wonende Schuttershofstraat 

37. Aangehouden op 27/10/41 naar Antwerpen 3/42 naar Brussel en op 18/7/42 naar 

Duitschland. 

 

Gblz134 Hblz10 Oblz6 

                                                                                                              Via Barmen 
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De uitmoording van het KZ tuchthuis Sonnenburg    30/31 januari 1945 
 

De grootste misdaad had plaats in de nacht van 30 op 31 januari 1945. 

In enkele uren tijd werden 819 gevangenen vermoord. ( andere info 823 ) 

Op 30 januari 1945 werd in de gevangenis de evacuatie bevolen omdat het front rond de 

Miedzyrzecze door het Russische leger was doorbroken. 

Op 30/1/1945 rond 17u kwam een eenheid van 20 SSers van Frankfurt aan de Oder onder het bevel 

van SS-Haupsturmführer, Wilhelm Nickl, aan in de gevangenis. 

Hij verklaarde aan de directeur van de gevangenis, Knoops, dat hij de opdracht had gekregen de 

gevangenen op te ruimen. ( Executeren ) 

Om 22u begon het : groepen van 10, volledig naakte mensen ( die tot het uiterste tegen de SS en 

anderen haden gevochten omdat ze wisten wat er ging gebeuren ) werden geboeid naar buiten op 

de koer van de gevangenis gebracht en op de grond gegooid om vermoord te worden. 

Men kwam tot het besluit dat de politieke gevangenen , de kriminelen, en gevangenen met lange 

vrijheidssstraffen zouden terechtgesteld worden. Ook de Joden, Zigeuners, Polen en veroordeelde 

Wehrmachtsoldaten en ook de zieken zouden in hun bed worden vermoord. 

Per 10 man werden ze 160 meter verder op de koer geleid voor de executie met een nekschot. 

Was de dood niet direct ingetreden dan werd door de Gestapo het genadeschot gegeven of werden 

de gevangenen met de kolf van het geweer de kop ingeslagen. 

Ook Bastaens Camiel ( De Zwarte Hand ) zou waarschijnlijk tijdens de uitmoording van de gevangenis 

omgebracht zijn. 

De moordenaars , de chef Gestapo in Frankfurt aan de Oder, de SS - Obersturmführer, Heinz Richter, 

en de SS-Haupsturmführer, Wilhelm Nickel , werden op 2 augustus 1971 in Keulen vrijgeproken 

wegens verouderde feiten. 

Bronnen : Louis Van Beneden 

 

OBOZ KONCENTRACYJNY I WIEZIENIE W SONNENBURGU ( SLONSKU ) 

PRZEMYSTAW MNICHOWSKI ( procureur ) 

Das Massaker im Zuchthaus Sonnenburg vom 30/31 januari 1945 Andre Hohengarten 

In de schaduw van de guillotine G. Michotte Ere Lt. Kol. 

Nuit et Brouillard N.N. Karol Jonca- Alfred Konieczny. 

Zoon Benny woont samen met zijn aangestelde voogd ( familieraad 10/11/1948 ) Bastaens Paulus ( ° 

Zandhoven 15/4/1890 ) op het adres Kerkstraat 25 Boom. 

( in Dossier Santhoven vermeld ) 

 

 

 Geboorteakte voogd Paulus te Zandhoven : 

http://www.dezwartehand.be

